
 
 

 
 

Rugby: een sport die kinderen sterker maakt – fysiek én mentaal 

Welkom bij Rugbyclub Nieuwegein! 
Als ouder wil je je kind een goede basis meegeven: respect, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en het 
vermogen om samen te werken. Rugby is een sport die deze waarden niet alleen uitdraagt, maar actief 
ontwikkelt bij kinderen – op een manier die leuk, veilig en inspirerend is. 

Waarom rugby zo waardevol is in de opvoeding 

Rugby is uniek. Het is een fysieke sport, maar draait niet om agressie – het draait om controle, respect en 
samenwerking. Juist in een tijd waarin kinderen opgroeien in een wereld vol prikkels, prestatiedruk en 
sociale media, biedt rugby een tegenwicht: een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, leren omgaan met 
tegenslagen en onderdeel worden van een hechte gemeenschap. 

De kernwaarden van rugby zijn: 

• Respect – voor de tegenstander, de scheidsrechter, de regels en elkaar. Dit wordt actief 
aangeleerd en is zichtbaar in elke training en wedstrijd. 

• Discipline – rugby vraagt inzet, concentratie en verantwoordelijkheid. Kinderen leren dat 
afspraken en regels er zijn voor henzelf én voor het team. 

• Teamgeest – rugby is een sport waarin iedereen een rol heeft. Groot of klein, snel of sterk – elk 
kind is belangrijk en draagt bij aan het geheel. 

• Veerkracht – rugby leert kinderen omgaan met winst en verlies, met vallen en opstaan. Dat 
versterkt hun mentale weerbaarheid. 

• Inclusiviteit – rugby verwelkomt iedereen. Er is geen ‘typisch rugbykind’; juist de diversiteit maakt 
het team sterker. 

Wat ouders vaak merken 

Ouders van jeugdleden vertellen regelmatig dat hun kind door rugby: 

• Meer zelfvertrouwen heeft gekregen 

• Beter samenwerkt en communiceert 

• Respectvoller omgaat met anderen 

• Zich verantwoordelijker gedraagt, ook buiten het veld 

Veilig en plezierig kennismaken  

Onze jeugdtrainingen zijn afgestemd op leeftijd en niveau. Spelenderwijs maken kinderen kennis met de 
sport, onder begeleiding van enthousiaste en gecertificeerde trainers. Veiligheid en plezier staan voorop – 
want een kind dat zich goed voelt, leert het meest. 

Kom kijken – en ervaar het zelf 

Heeft je kind zich aangemeld voor een Open Training? Fantastisch! We nodigen je van harte uit om mee te 
komen kijken. Je zult merken dat rugby niet alleen een sport is, maar een gemeenschap waarin kinderen 
groeien – als sporter én als mens. 

Rugby vormt karakter. Geef je kind een voorsprong voor het leven. 

 


